
Jrg.25-nr 27 

Zondag 15 maart – 10.00 uur 
liturgische kleur is paars 

4e zondag van de 40-dagentijd 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  Evelien Plaisier 
lector   Henk Rotteveel   
organist  Hans Okkerse 
ouderling  Jeanette Klop  
diaken   Annet de Vries 
koster  Henk Nobel 
beamer   Erika Blom 
 
 
Uw gaven worden gevraagd voor 
1.  Diaconie algemeen / wijkdiaconie 
2. Wijkwerk 
3. Toekomst van de kerk  
 

 

☺ Crèche   Mirjam Soethoudt    

☺ Nevendienst   Janneke van der Schelde 
 
 
Bij de dienst 
Deze zondag komen we mensen tegen die anders leren kijken. De profeet Samuel 
krijgt te horen dat God anders kijkt dan mensen. En in Johannes 9 is de genezing 
van een blindgeborene de aanleiding voor een lang gesprek over blinde zienden en 
ziende blinden. Ondertussen speelt de vraag hoe men kijkt naar de man die blind 
geboren was en naar Jezus, de man die hem het licht liet zien. 
Evelien Plaisier 
 
 
 

 
 

  

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 

Woord van welkom  
Inleidend orgelspel: J.S. Bach - koraalvoorspel over 

       'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' BWV 632.  

   

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied:  Lied 601 
 

Bemoediging en groet 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer   
g.   die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. De vrede van Christus is met u en met jou 
g. Vrede ook voor jou 
 

  - De gemeente gaat zitten – 
  

Kyriegebed na iedere bede zingen we Lied 301j ‘Kyrie Eleison’ 
     

Toelichting liturgische schikking  
Zingen:   Lied 691: 3 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst  - 
 

DE SCHRIFT 

Gebed van de Zondag 
 

1e Schriftlezing:   1 Samuel 16: 1-13 
Lied hierbij:  Psalm 23  
 

2e Schriftlezing:  Johannes 9: 1-12, 24-39 
Lied hierbij:   Lied 925 
 

Uitleg en verkondiging 
Kort orgelspel 
 

Zingen:   Lied 858 
 

- De kinderen komen terug uit de kindernevendienst  - 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Toelichting op de gaven 
Inzameling 
Berichten vanuit de gemeente  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
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- VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

   - De gemeente gaat staan – 
 
Slotlied  Lied 534 
 
Zending en Zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen    

 

 

 
Symbolische schikkingen Veertigdagentijd 2026 
Rode draad in de schikkingen is ‘de Geest waaiert breed uit’, het thema wat de 
PKN dit jaar aan deze Veertigdagentijd heeft gegeven. We gebruiken voor dit 
beeld een tweedimensionale “waaier”, met in het midden van de waaier een vaas 
waarin elke keer andere bloemen, takken of andere materialen geplaatst worden. 
De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. Willen we 
ons laten verrassen in deze tijd van inkeer? 
 

4e zondag Veertigdagentijd - 15 maart 2026  Johannes 9, 1-13, 26-39 
Kern: vers 5 - Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld. 
 

Het werk van God wordt met wit bloeiende bloesemtakken zichtbaar gemaakt in 
de grote vaas, die verbinding maakt met de waaier. Veel bloesems hebben een 
vijftallige bloem. Het getal 5 is het getal van de mens, de mens met zijn 5 
zintuigen. Met die zintuigen kunnen we de ander zien, voelen en horen. 
Bloesems zijn bedoeld om vruchten te dragen, vruchten die ook door het 
doorwerken van de Geest kunnen 
ontstaan. In het kleine vaasje 
brandt een witte kaars, teken voor 
het licht van de wereld. 
Namens werkgroep Symbolisch 
(bloem)schikken, Pleunie de Lint 
 
 
Collectedoel diaconie: Wijkdiaconie – algemene doeleinden 
Multatuli schreef het al: “Ik weet het wel, dat mijn verhaal eentonig is” 
Deze collecte staat met regelmaat op het rooster. Met de opbrengst worden de 
activiteiten van de wijkdiaconien gefinancierd. Hieronder valt ook de 
ondersteuning van personen en/of gezinnen die moeten rondkomen van een 
minimuminkomen of tijdelijk te maken hebben met extra uitgaven of schulden 
hebben. De diaconie probeert mensen te ondersteunen bij voorbeeld met 
boodschappen, (kerst)pakketten of een bon voor de supermarkt. 
Ook de kaarten, die wekelijks gestuurd worden betaalt de 
diaconie uit deze collecte. 
Wilt u dit doel steunen, scan de QR code, maak uw bijdrage 
over via de Wilhelminakerk-app of naar NL28RABO013493840 
t.n.v. PGDD onder vermelding van Wilhelminakerk 15 maart 
2026. 
Namens de diakenen Annet de Vries-Koppe 
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Woorden bij de schikking 

In de stille winter groeien de knoppen 

die even later openbarsten, 

witte tere bloemen als het eerste licht, 

het zien van de lente. 



Ouderen Pastoraat. 
Wat zou het Ouderen Pastoraat zijn zonder de contactpersonen? De vraag 
stellen is hem beantwoorden...  Daarom organiseren wij voor hen met veel plezier 
twee keer per jaar een ontmoetingsmiddag. Niet alleen voor het uitwisselen van 
ervaringen- dus gezelligheid- maar ook ter verdieping. 
Op zo'n middag nodigen we meestal iemand uit, die ons deelgenoot wil maken 
van zijn of haar passie. Zo ontvingen we al eens een maatschappelijk werker die 
vertelde over het bestrijden van eenzaamheid in Dordrecht; de geestelijk 
verzorger van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, die enthousiast vertelde over 
haar werk; en we interviewden indertijd onze nieuwe dominee, Evelien.  
Afgelopen dinsdag, 3 maart, hadden we twee mensen die zich met hart en ziel 
inzetten voor de Ambassade van Vrede te Dordrecht, Rineke Mol en Sjaak Roos. 
Ze vertelden over kleine stappen in de richting van begrip en verbinding tussen 
bevolkingsgroepen en religies. Er ontstond een gesprek, waarbij ook tussen de 
aanwezigen verschil in opvatting naar voren kwam. Goed dat daar ruimte voor is! 
Onze kerkelijk werker, Jan-Herben sloot de middag af met een gebed, 
geschreven door Henri Nouwen. 
In het najaar hopen we weer een middag te organiseren! 
Groet van Mieke en Hanneke 
P.S.  Vrijdag 10 april is er een gezellige, lekkere, lunch in het Wantijpaviljoen voor 
de (bijna) 80-plussers en de contactpersonen. Geef je op! 
 
Paasontbijt 2026 
Net als vorig jaar is er op Paasmorgen een Paasontbijt in de 
Wilhelminakerk. Een ontbijt voor u en jullie als gemeenteleden, 
maar ook voor gasten. Net als vorig jaar nodigen we de mensen 
waarmee we samenwerken uit (mensen van New Song, 
Moslims/Open Haard, Remonstrantse kerk, Baptisten, Leger des 
Heils, buurtwerk). U kunt ook persoonlijk mensen uitnodigen. 
Daarvoor hebben we flyers. 
Vanaf zondag 15 maart ligt er in de ontmoetingsruimte van de kerk een 
intekenlijst (is handig voor de inkoop). Wilt deze voor 1 april invullen? 
Middels de flyers worden - op zondag 15 maart - ook onze buren in de omgeving 
voor het Paasontbijt uitgenodigd.  
We hopen op net zo’n opkomst en succes als afgelopen Pasen! 
Namens de diaconie Annet de Vries-Koppe en Anneke van Bleek. 

 
EEN AVOND BIBLIODRAMA: meegaan in het bijbelverhaal….. 

Dat is in het kort bibliodrama: al spelend met elkaar een bijbelverhaal verkennen.  
Dat spelen begint niet gelijk. Een bijeenkomst bibliodrama kent een volgorde om 
als groep rustig toe te werken naar het spel. En naar de rol uit het verhaal waarin 
jij wilt stappen. Want die kies je zelf. 
Het is verrassend om mee te maken en het levert mooie inzichten op. Dan kan 
het zo maar gebeuren dat het verhaal daarna op een andere manier met je mee 
gaat. De bijeenkomst is op dinsdagavond 17 maart 2026.  
Je kunt je aanmelden tot en met de zondag er voor, dus 15 maart. Het minimum 
aantal van 7 aanmeldingen is gewenst. 
Weet je welkom. Je kunt je aanmelden via het contactformulier op de website. 
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Koffie Kan donderdag 19 maart 
Iedere 3e donderdag van de maand is er voor iedereen een 
ontmoetingsmiddag in de Wilhelminakerk. U bent van harte welkom 
op donderdag 19 maart tussen 14.00 en 16.00 uur voor een 
praatje, een kopje koffie of thee.  
De kerk is open. Loop eens binnen. 
Anne I., Anneke G. en Marrie K. 

 
Kerkbezoek Sint Anthoniepolder 
Ruim 600 jaar geleden werd Nederland getroffen door 
de Sint Elizabethvloed. De stad Dordrecht werd een 
eiland omgeven door grote watervlaktes. In de Hoekse 
Waard bleef de Sint Anthoniepolder gespaard, een stuk 
land dat in 1357 aan een zekere Hugo Duykink uit 
Dordrecht ter bedijking uitgegeven werd. In die polder 
werd al voor de Sint Elizabethvloed een kerkje gebouwd 
dat bewaard bleef. Die kerk willen we bezoeken op zaterdag 21 maart, om 11.00 
uur. 
Tot 1559 behoorde de RK-kerk tot het bisdom Luik. Later, toen de kerk onderdeel 
werd van de hervormde kerk,  werd deze ingedeeld bij de hervormde classis 
Dordrecht en daarna bij de classis Barendrecht. De eenbeukige laatgothische 
kerk heeft ondermeer een klokkenstoel met klok uit 1436, een 17de eeuwse 
preekstoel en een 18de eeuwse lezenaar. Begin jaren tachtig van de vorige eeuw 
is de kerk gerestaureerd. 
We vertrekken om 10.30 uur 
vanaf de Weeskinderendijk. 
Bram Naaktgeboren 
 
 
 
 
 

 

Bakkers gezocht 
De diaconie wil zondag 29 maart na afloop van de dienst weer iets lekkers bij de 
koffie verkopen. De opbrengst is bestemd voor ons diaconale spaardoel, het Kerk 
in Actie project ‘Innovatief kooktoestel verandert levens in Bangladesh’.  
Wie wil helpen door ook wat lekkers te bakken? U kunt zich opgeven door uw 
naam op het inschrijfformulier bij de ingang te zetten, of door een mailtje 
te sturen naar willemiendemol@hotmail.com 
De diaconie 
 
177e maaltijd van de eetgroep alleengaanden 55+       
Op donderdag 26 maart is er weer een maaltijd voor 
alleengaanden 55-plussers. De gasten vinden het 
altijd heel gezellig en lekker om te komen eten. Ook 
nieuwe gasten zijn altijd welkom. Dus breng gerust 
iemand mee. 
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De kosten van de maaltijd zijn € 6,00. U bent van harte uitgenodigd maar u moet 
zich wel vóór 23 maart 12.00 uur opgeven bij Dicky Peters-de Bruijn tel. 6148319 
of u komt eten. 
We kunnen er dan met de inkoop en voorbereiding rekening mee houden. 
We beginnen om 17.30 uur. 
De kooksters: Dicky, Maja, Anneke van B., Martha, Anneke G. 
 

Bij de dienst in de Merwelanden op zondag 15 maart 2026 
Deze vierde zondag van de veertigdagentijd heet Zondag Laetare. 
Zondag Verheugt U! Door de kleur paars van de inkeer, de rouw 
en het berouw licht al het wit van de Paasmorgen op. Traditioneel 
is de kleur van deze zondag dan ook roze. Een goed moment om 
eens over de liefde na te denken… 
We lezen deze ochtend onder meer uit Mattheüs 22 over het 
gebod van de liefde, dat volgens Jezus het grootste gebod is, 
waarvan alles, ook de woorden van de Wet en de Profeten, is 
afgeleid. Het eerste en grootste gebod: ‘Heb de Heer, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw 
ziel en met heel uw verstand’’, kan ons misschien wat abstract 

voorkomen. Want hoe is het mogelijk iemand lief te hebben, die we nog nooit 
hebben gezien? Maar is het tweede dan misschien gemakkelijker: ‘Je naaste 
liefhebben als jezelf’? De wereld, maar ook ons eigen leven zou er misschien wel 
anders uitzien als dat zo zou zijn.  
Laten we eens kijken wat Jezus daarover te zeggen heeft. 
Marriëtte Pullen 
 

Voedselbank  
In de maand maart is het inzamelen van:  
Pasta´s, rijst en pastasauzen/pastamix (graag in pakjes en zakjes) 
 

Kerkelijke agenda  
di 17 maart 19.30 uur Wilhelminakerk – Bibliodrama 
do 19 maart 14.00 uur Wilhelminakerk – Koffie-kan 
zo 22 maart       10.00 uur Wilhelminakerk – ds. Ilse Hogeweg 
 
 

Wilhelminakerk  Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht   
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
kerkelijk werker: Jan-Herben van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: e-mail: koster@dewilhelminakerk.nl    
wijkkas WK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkas Wilhelminakerk en in de 

omschrijving: soort betaling 
digitale WoZ Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via email naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website:  www.dewilhelminakerk.nl 
kopij: Kerk op Dordt en Woz; wk.pk.kopij@gmail.com (donderdag vóór 19.00 uur) 
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Uitnodiging 
Pasen is het belangrijkste feest in onze kerk.  

Het FEEST van de opstanding van Jezus.  

Om dit samen met ons te vieren  

nodigen we u en jullie van harte uit voor een  
 

 Paasontbijt in de Wilhelminakerk  

 

 

1e Paasdag Zondag 5 april 2026 
Inloop vanaf 8:30 u 

Aanvang ontbijt 9:00 u 

Paasdienst om ongeveer 10:15 u 
 

Van harte welkom! 
 

In verband met de inkoop horen we graag van u  

vóór woensdag 1 april  

met hoeveel personen u wilt komen ontbijten. 

Dit kan op twee manieren:  

scriba.wilhelminakerk@gmail.com (voorkeur) 

of: 

 via de intekenlijst in de hal Wilhelminakerk 
 

mailto:scriba.wilhelminakerk@gmail.com

